GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.

.x.

Bid voor de ziel

van Mevrouw

Maria-Hortensia ROELAND

echtgenoote van Mijnheer

FRANCOIS SPITAELS

geboren te Nederbrakel, den 15 November 1858,
en er godvruchtig overleden den 10 November 1935,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

———

Zij was eene deugdzame, godvreezende en zorgvul-
dige moeder die hare kinderen heeft opgevoed in de
vreeze des Heeren, hen steeds voorgaande op den
weg van eer en deugd.

Met volle onderwerping aan den wil van God
heeft zij de beproevingen verdragen, wel overtuigd
dat zoo wij hier met Jezus lijden, wij in eeuwigheid
ons met Hem zullen verblijden. Rom; VIII 17.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft. De dood der rechtvaardigen is het einde van
hunne ellenden, het begin van eene volmaakte rust,
de voltrekking van hunnen zegepraal; zij opent hun
de deur van het eeuwig leven.

Beminde Echtgenoot en Kinderen ik verlaat u
maar voor eenigen tijd. Welhaast zullen wij elkan-
der wederzien. Hebt dank voor uwe genegenheid,
uwe zorgen. Leeft altiid als goede kristenen, door
het onderhouden van Gods geboden en weest mijne
ziel indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid, 300 d. afl.

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.




