Ik geloof in de verrijzenis des vleesches.

BID VOOR DE ZIEL

van

Mejuffer Maria Weyts,

geboren te Eyne, den 8 Februari 1915 en
er zachtjes in den Heer ontslapen, den 3o Juli 1934,
bediend met de H. H. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
't Genootschap van de H. Barbara en 't H. Hart.
—Deh—

Niet in een zegetocht te ‘sneven waar veroordeeld
worden tot verkwijnen in verborgen lijdzaamheid,
niet in eens maar wel druppel voor druppel denlijdens-
beker uitdrinken, dat is een martelaarschap schooner
dan de schoonste dood. (BOSSUET)

Dit martelaarschap heeft de lieve doode doorstaan
zonder klacht, bekommerd om dit eene : ouders,
broers en zusters niet bedroeven. Dit martelaar-
schap verdroeg zij voor ’t welzijn van hare familie,
wiens liefdeband rond haar zoo zeer was toegehaald.
Dit martelaarschap verdroeg ze, ja ook voor hare
zustersin de V. K. A. J. Haar kajotstersgebed hing
daar sinds maanden boven haar lijdensbed, als een
getuigenis dat ze al hare dagen, haar droefheid, haar
lijden, aan God opdroeg, dat ze door Hem wilde
denken, met Hem lijden. Dat ze zijn wil aanvaarde,
ook den dood, opdat Hij zou bemind worden in de
fabrieken, de ateliers, de bureelen, de werkwinkels
en al de woningen van de parochie.

Duurbare ouders, broers, zusters en vrienden, dank
om uwe vele en welgemeende zorgen; hebt geen
droefheid lijk zij die geen hoop hebben, maar gelooft
in de onsterfelijkheid mijner ziel, de eindelooze
barmhartigheid van mijn God, zijn heerlijken hemel
en het zekere weerzien.

Bidt voor mij! Uw gebed en mijn voorspraak
zal u zeker vertroosten.

Koningin der apostelen, bid voor ons. (50 d. afl.)

Eine, drukk. M. Van Maercke. - Tel. 26g.




