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Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen. (100 dag. afl.)

.1.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opge-
voed, wandelde zij geheel haar leven in de eenvoudig-
heid des herten en lofbare rechtzinnigheid. Zij bemind
God, vluchtte het kwaad en onderhield getrouwelijk de
geboden. (Tob. h. Vine.)

Zij heeft groote pijnen geleden in haar lichaam, maar
7ij heeft ze met vreugde des herten verdragen om Gods
wil.

De godsvrucht tot Maria is eene waarborg van zalig-
heid, welke God geeft aan deze die Hij tot de glorie
des hemels heeft bestemd.

Vaarwel, heminde echtgenoot, ik dank U voor uwe
liefde en uwe zorgen: draag zorg voor ons kindje, breng
het op in de vrees des Heeren. Lieve Moeder, broeders
en zusters, ik dank u ook voor uwe genegenheid en ge-
beden. Tk vraag u allen als laatste bewijs uwer liefde
te bidden tot lafenis mijner zel. Tot wederziens in den
hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde!

R. Il g2

Eename, wed. Vander Stuyft.




