Onder de schaduwe van het kruis wil ik rusten.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel DE SUTTER

echtgenoot van Mevrouw

Blathilde HAEGERAN

geboren te Sint-Goriks-Audenhove. den 3 Febr. 1878
en aldaar overleden den 21 Mei 1933
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

Hij was lid van de Confrerie van de H, Barbara

In den bloei mijner jaren wordt mijn levensdraad
afgesneden. Waarom toch was mijne kwaal zonder

einde en mijne ziekte zonder genezing ? Omdat Gij het
zoo gewild hebt o mijn God.

Wie zal den Heer vragen: waarom handelt Gij alzoo ?
Wij kunnen zijne heilige raadsbesluiten niet doorgron-
den : Hij heeft aan den mensch de palen van zijn leven
gesteld en niemand zal deze te buiten gaan. Job.

Hoe gelukkigis hij en hoe voorzichtig, die binst zijn
leven tracht te wezen, zooals hij wenscht gevonden te
worden bij zijne dood. Nav. Chr 2-23

Vertroost u dan, Duurbare Echtgenoote en Kinderen,
de Heer handelt naar zijn welbehagen. maar toch voor
ons opperste goed Hebt dank voor uwe genegenheid
en uwe goede zorgen: dat de Heer het u vergelde.
Helpt en troost malkander en de God van liefde zal
met U zijn, om allen ons wederom te vereenigen in zijn
schoonen Hemel

Mijn Jezus, bermhertigheid ! 300 dag. afl.
R. L.




