Gelijk het den Heer behaagde is het geschied, de
naam des Heeren zij gebenedijd. Jos. I:21.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevroaw

SOFIA DE WOLF

weduwe van den Heer

GUSTAAF MINNAERT

geboren te Nederbrakel, den 28 April 1840 en er
overleden den 22 December 1914.
Voorzienvande H.H. Sacramenten der stervenden-

Zij was eene brave, eenvoudige en rechtschapene
vrouw; zij vreesde God en week af van het kwaad,
daarom was zij bemind van God en van de

menschen.

Met stichtende verduldigheid verdroeg zij haren
ellendigen- toestand, want jaren lang werd zij met
lamheid geslagen.

Zalig is de mensch die zijne kwellingen verdul-
dig verdraagt, want na beproefd te zijn geweest, zal
hij de kroon ontvangen die God belooft aan deze die,
Hem beminnen.

Mijne duurbare Kinderen, uw Vader verliet ons
nauwelijks vijf weken geleden; thans roept God mij
ook tot Hem. Ik was nog zoo gaarne eenigen tijd bij
1 gebleven doch God heeft er anders over bescaikt:
dat zijn H. Wil geschiede.

Vaartwel, geliefde Kinderen en Kleinkinderen
bemint elkander en gij ook m jne Bloedverwanten
en vrienden weest mij indachtig !

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)

I. P.




