Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.
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echtgenoot van
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geboren te Strijpen, den 42 Juni 1899 en aldaar
godvruchtig overieden, den 29 November 1926, ver-

sterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
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Ik heb droefheid en lijden gevonden,smerten heb-
ben mij omringd, maar ik heb mijnen mond niet ge-
opend om te klagen. (Psalm)

De dood keeft hem niet verrast, en de Heer heeft
hem wakende gevonden, — Wat is toch het leven ;
tenzfj een damp die een weinig tijds gezien wordt,
en welhaast verdwijnt. (H, Jacobus),

Beminde echtgenoote, ik had niet gedacht U zoo
spoedig te moeten verlaten ; doch Gods wil is ge-
schied; ween niet zooals deze die geene hoop heb-
ben ; eens vinden wij elkander in den Hemel weder ;
heb dank voor uwe genegenheid ; Ik laat de christe-
lijke opvoeding onzer lieve kindertjes aan uwe zor-
| gen over,

Beminde ouders en Bloedverwanten en gij allen
die mij bemind hebt,vergeet mij niet in uwe gebeden.
Heilig Hart van Jezus, ik beb betrouwen in U.

i (300 dagen aflaat),

R. I. P

Sottegem, dr , L?Vekeman, opv Haegeman-Cousy




