Geloofd zij Jezus-Christus. Amen!
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Echtgenoot van Mevrouw

Bertha VANDEN BROUCKE

geboren te Eine den 8 Oktober 1888 en aldaar
godvruchtig overleden den 6 Oogst 1950,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barhara
en van den Bond van het H. Hart.
Ridder der Leopoldsorde.

e ——

Omdat hij God aangenaam was, moest hij door het
lijden beproefd worden. Niettegenstaande zijn langen
lijdensweg, was hij tot het einde toe, voor allen die
hem naderden een stichtend toonbeeld van verduldig-
heid en neiging om alles van de beste zijde te beschou-
wen. - God geeft aan de rechtvaardigen in hun_lijden
de gratie van verduldigheid, en hierdoor doet Hij hen
meer goed dan of Hij ze vervulde met voorspoed.

Laat ons in zijne dood de schikkingen van God aan-
bidden, de broosheid van het leven overwegen en tot
het eeuwig leven ons voorbereiden.

Vaartwel, beminde echtgenote, teerbeminde kinderen,
ik dank u om de goede zorgen waarmede gij mij on-
vermoeid en onophoudend hebt bijgestaan in mijn lang-
durige ziekte. Vaartwel, gij allen mijne bloedverwanten
en vrienden die mij kwaamt troosten en bijstaan aan
mijn lijdensponde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)

e il



