GELOOFD ZIj JEZUS-CHRISTUS! AMEN.
T
BID GOD VQOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

FRANCIES VAN DER BRUGGEN

geboren te Opbrakel den 17 Maart 1858
en er godvruchtig overleden
den 13 November 1942.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De duurbare overledene was waarlijk een man
van den goeden ouden trant : Rechtschapen en eerlijk
goed en gedienstig voor eenieder, mild en vrijgevig
voor den arme. maar vooral diep geloovig en oprecht
kristelijk in sl zijn doen en laten. Van jongs af
leerde hij den Heer kennen. beminnen en dienen;
zo0 groeide hij op in eer en deugd, in trouwe gods-
veucht en standvastige getrouwheid aan Gods Wet!
Zoolang zijn krachten het hem toelieten was hij steeds
ijverig in 't bijwonen der goddelijke diensten en het
vervullen van al zijn kristelijke plichten! Daarom
zal God hem genadig zijn en hem spoedig het loon
schenken dat Jezus aan de uitverkorenen belocfd heeft
in het Evangelie: “ Die mij belijdt voor de meanschen
dien zal ik ook belijden voor mijn Vader in den
Hemel! ,,

Duurbare Zusters. lang zijo wij hier op aarde rustig
en teveeden sadm geweest ; nu g2 ik waar dz Heer
mij roept en ons allen zens voor ceuwig zal vereeaigeo:
Tk dank u voor uw zorgen en genegenheid: gedenkt
mij steeds in uwe gebeden en ook gij. duurbare bloed-
verwanten, famille en kennissen... vergeet mij niet in
uw vrome gebeden!

Zoet Hart van Jezus, ik heb betronwen in U!
300 d. ad.
Zoet Hart van Maria wees mijoe Zaligheid!

300 dagea afl

4038 - De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel.




