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Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
weggenomen, maar slechts veranderd.

(Mis der overl.)

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger
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geboren te Eine (Audenaarde) de 24 Februari 1897,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Leuven, in
Sint Jozef-kliniek, de 3 Augustus 1951.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal plaats hebben in de parochiale kerk van Sint
Sulpitius, te Diest, op Dinsdag 7 Augustus, te 11 uur.

Vergadering : Schotelstraat, 11, te 10,30 uur.

De dood is geen onherstelbaar verlies, want hij is
onmachtig onze duurbaren te ontrukken aan onze
liefde ; het gebed blijft de liefdeband tussen ons en
hen die ons voorafgingen met het teken wvan het
kruis. (H. Aug.)

Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld ; in
eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Wij sme-
ken U, barmhartige God, heb medelijden met de ziel
van uw dienaar en laat hem ten spoedigste het geluk
uwer uitverkorenen genieten. (Mis d. overl.)

Duurbare echtgenote, broeders, zusters en familiele-
den, de Heer roept mij tot een beter leven. lk had
nog wel gaarne bij u gebleven maar God heeft het
anders gewild : Zijn heilige Naam zij gezegend !
Hebt dank voor uwe genegenheid en bidt voor mij.
Eens zal ik u allen wederzien en zullen onze harten
zich voor eeuwig verblijden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !
(300 d. afl).
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