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van Mevrouw

MARIA BETTESONE

Echtgenote van Mun}\uer
HENRI RIGAUX

Geboren te Ste-Maria-Oudenhove, den 20 S-ept. 1903
en aldaar overleden den 4 October 1948
Gesterkt met de laatste H.Sacr: der Stervenden
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De vreedzaamheid, de verduldigheid, ene wara
godvruchtigheid met ene volkomend onderwerping
aan den Wil des Heren waren de aard van haar
leven. Onze roem is de retuigenis van ons geweten
dat wij met eenvoudigheid des harten en rechizins
nighe d voor Gods ogen op deze wereld geleefd
hebten.

Het lijden en de ziekliikheden met verduldigheid
verdragen, voltrekken de kroon welke de Heer aan
zijoe dienaren bereidt in den Hemel.

Wii hebben U gesmeekt, o Heer, hare dagen te
verlengen, maar Gij hebt haar het ecuwig en glorievol
leven pegeven ; dat Uw Wil geschiede !

Een kind van Maria gaat niet verloren.

Beminde Echtgenoot, lieve Vader en Bloedverwan.

ten, vaartwel. Ik dank u voor uwe liefde en uw:

zorgen. Troost u in uwe droefheid, want ik verlaat

ene parde vol ellenden voor een rijk van vrede, —

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
Miin Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

Dmk — L. Jooris Van A.-H~.r 1 at,Sot




