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Wat den mensch zal gezaaid hebben ten tijde
van zijn leven, zal hij ook maaien als hij zal ster-
ven... Laat ons dus goed doen terwijl wij den tijd
hebben. Thom. a Kenp.

Zij heeft haar leven overgebracht in deugd en
gerechtigheid; met zorg vervulde zij hare christe-
lijke plichten. Zij is in den Heer ontslapen met
eene volkomene onderwerping aan Gods wil en
cen kinderlijk betrouwen op Maria.

O Maria en Joseph, huar hart heeft tot den laat-
sten oogenblik op u gehoopt, bid voor haar,

Vaartwel, beminde Kinderen, ik laat u in_de
vrees des Heeren, volherdt in dezelve en de God
van Vrede zal met u zijn. Ik smeek u mij ter hulp
te komen door uwe gebeden,

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde.

300 d. atl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 iaar en
7 maal 40 dagen toepasselijk aan de zielen des
Vagevuurs)
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