Uw naam enuw aandenken zijn duurbaar aan
ons hert,

1-
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

COLETA DE GRAUW

weduwe van Mijoheer

LEO HOEBEKE

geboren te Elst, den 19 September 1837 en aldaar
godvruchtig overleden den 17 Mei 1923,

De duurbare overlelene was een deugdzame
vrouw, die haar betrouwen op den Heer stelde, en
hare oogen op de ijdelneld der wereld niet liet
vallen.

Van krachten uitgeput stietf zij in een geluk-
kisen ouderdom, opgevorderden leeftijd gekomen

tot de volheid der dagen, (Gen, 25, 8)
De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bern.)

Mijne beminde Kinderen en Klelnkinderen, ver-
geet uwe Moeder niet,
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 gaudr. alf)
Heillg Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d.alr.)
R. 1. P.

Necerbrekel, Diukk. We (), Van Nieuwenhove




