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ZOET AANDENKEN van \
Frans Michel DE KEUCKELAERE

zooatje van

ALFONS en MARIE-IRENA DE LANGHE

geboren te Elst den 19 Juni 1921
en vandaar naar Jezus hemel heengeviogen
0 24 October 1921.
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Fransje, o teedre, waar zijt ge toch heén,

Wat laat ge uw Quders in angstig geween

weer schielijk alleen.
O Engeltje zoet,
Zoo vriendlijk en goed,
Om uw lieiheid van elkeen geprezen,
Waarom moest uw smart
Zoo grieven ons hart?...
En zou uwe wond niet genezen,

O beminnelijk kind, was ons liefde te klein
Om te saam in dit huisje gelukkig te zijn ? :
O droog uwe tranen en ween niet om mij
Van lijden, o Ouders, uw liefling is vrij
Hier ben ik met AGNES en CLARA te saam
Wij loven ons drie¢n Gods heiligen naam,
Wiil, gii, Ouders, weer een engel hebt bij God
[ie waakt over U en verzekert uw lot,

En hebt gij, zooals wij, uwe taak cens volbracht
Hierboven bij onseen plaatsken U wacht.
Maria die zegt ons : « Mijn Kinderkens lief,

« (Gij werdt om uw deugden van Jezus bemind,

« Bloemkens zoo zuiver passen niet in 't veld.

« Ze zijn best in Jesukens lusthof gespeld. »
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