De ouderdom is ¢en eerekroon als hij
gevonden wordt op den weg der gerech-
tigheid. (Prov. XVI. 3L}
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Den slaap met den dood mengelende,
verzwakte hij en stierf.  (Judic. 4, 21.)
Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen
gesteld, en in der ceuwigheid zal ik niet
beschaamd gemaakt worden.  (Ps. 50.)
Zij z#g het einde zijner dagen naderen
met ecn volle betrouwen op God.
(1. Mach. X, 7))
Hij ontving met onderwerping aan Gods
wil alles wat hem overkwam, en geen
enkel klacht is zijn lippen ontvallen.
(Job. 27.)
Beminde Broeders, Zuster en Bloedver-
wanten, troost U met mij ; ik verlaat een
aarde van ellenden, om het rijk van vrede
in te treden.
Akten van Geleef, Hoop en Liefde (7/ en 7 q. afl)

Bermhertige Jezus, geef hem ce ceuwive rust
(200d aft.
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