Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. afl.

oy

Ter zalige gedachtenis van
Cyriel-Modest DE RUYVER

zoon van wijlen
Jozefen Sidonie VAN CAUWENBERGHE

geboren te Elst, den 8 Januari 1888 en aldaar
overleden den 10 Mei 1912,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Hij is gestorven als een rechtvaardige. Van jongs
af beproefde de Heer hem door eene pijnlijke ziekte.

Niettegenstaande zijn lijden en het vooruitzicht
van eenen vroegtijdigen dood, trooste hij zich bij
de gedachte dat de Heer kastijdt dezen die hij
bemint.

H. Maria, Moeder van smarten, Gij waart de
stem mijner onschuld, mijn troost in mijn lijden,
mijn bijstand in de uur mijner dood. Bescherm mij
nu ik de eeuwigheid moet ingaan.

Beminde Broeders en Zusters, ik dank u om al
de goede zorgen ; in den Hemel ben ik nu geluk-
kig bij vader en moeder, daar zal ik u steeds
indachtig zijn, vergeet mij dus ook niet in uwe
gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid,
100 dagen aflaat.
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