Zijn leven was eenvoudig maar voorbeeldig voor
elkeen.

BID' VOOR DE ZIELERUST

vian

Mijnheer Camiel DE STAERCKE
geboren te Nederbrakel den 4 October 1886 en god-
vruchtig overleden te Ukkel den 10 Juni 1945,
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij heeft niet gezocht te behagen aan de wereld
maar heeft getracht God aangenaem te zijn. door
een deugdzaam, stil, eenvoudig leven. Hij was zijne
meesters getrouw en diende ze in alle rechtvaardig-
heid en eerbied.

De goedheid van zijn karakter verwierf hem de
genegenheld vianiallen die hem kenden ; zijne werk-
zaamhsidien vr'f’endeh]kheld moesten 1eders achting
afdwingen. ¥, " H. Theresic.

Beminde moeder, geliefde broeders en bloedver-
wanten, gij'weet hoe ik onder u geweest ben, den
Heer dienende in alle ootmoedigheid. Blijft eens-
gezind onder elkander; dient God' getrouw en leeft
zoo dat ge nooit de dood moet vreezen, wanneer zij
u ook overkome. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Deplechtige lijkdienstenbegrafenishadden plaats
" te Zellik op Vrijdag 15 Juni 1945, te 9,30 uur.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.




