»

3

Bid voor de ziel

van Mijnheer

RICHARD DE STERCKE
echtgenoot van Mevrouw
M;RT;IA MAES

geboren te Opbrakel den 21 Januarl 1896 en aldaar
godvruchtig overleden den 4 September 1942,
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden

De duurbare overledene, wiens afsterven wij be-
treuren was steeds een voorbeeld van christelfke
deugd en  trouwe plichtvervulling. Vol toewliding
hesft hij voor het welzlin van zijn huisgezin gearbeld
en gezorgd. steeds was hif voor eenleder bereidwilliy
co gedienstip Na langdurig liiden en kwelling was
hii vol hoop op genezing beengepaan. Weldra keerde
kij terug, en waande zich gansch herste!d en bereid.
om met nleuwe kracht en moed zijn dagelijksche taak
te hernemen. Onverwacht echter en verraderliik over-
viel hem weer ziin kwaal en spoedig had de wreede
dood weer haar treur'g werk verricht.

Hard is dien slag. o Heer, en zwaar de hcpro‘
ving die ons treft. doch in christene gelatenheld on-
derwerpen wii ons aan uw Goddelilke en ondoor-
arondelijke schikking. Gij verlaat niet deze die op U
betrouwen.

Duurbare echtgenoote, onverwacht en veel te vroeg
komt de dood ons schelden, doch stel uw betrou-
wen op God en troost U met de gedachte aan ons
ecuwig wederzien in den Hemel.

Beminde kinderen blijft moeder met uw liefdeen
genegen zorgen omringen, gedenkt uw vader nog dik-
wills in uw gebeden, En ook gy m'n duurkare vader
broeders. zusters en familie vergeet mifj niet In uwe
gebeden,

Heer, geef zijne ziel de ecuwige rust !

Uitg L+ Van Hoever Koster Opbrakel



