De dood der rechtvaariigen is de overeane tot
een bater leven. (H. Bern )

1-
BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger

Karel-Lodewijk De Temmerman

Echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE CALEBAUT
geboren te Eisr, den 28 December 1861 en aldaar
scnieliik overleden den 3 Jull 1924
HIj was Ild van het genootschap van den
H. Franoisous-Xaverius en van het H. Hert
e

Als de rechtvaardize door de dood verrast wordt
zal hij in vrede wezen, want de zielen der recht-
vaarcigen zijn in Gods handen. (Wijsh.)

Mija reem s deze: de getuigenis van mijn
gewelen dat ik in de eenveoudigheid des herten en
in de oprechthelu Gods geleefd heb.

(2 Cor. I, 12)

Bemind bij God en bY de menschen, zal zijm
gedachtenis ip zegening wezen.

Beminde Echtgennote, Lieve Kinderen en Klein-
kinderen, gij weet hoezeer ik met uw aller geluk
bezorgd was. Vergeet mij nu niet in uwe gebeden,
Onthoudt uws Vaders vermaningen, eert uwe
Moeder al de dagen haars levens.

Akten van Qeloof, Hoop en Liefde, (7 /. en g, afl)

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 dag. afl)
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