+  BID VOOR DE ZIEL van Mijheer
Paul - Jozef EEMAN

z00n van Mijnheer Remi en Mevrouw Valerie DE MIL

geboren te St. Martens-Lierde den 2 Maart 1912
en overleden te Aalst den 19 October 1934 voor.i-n
van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

De Heer heeft hem ons gegeven ; de Heer heeit
hem ons ontnomen : de Naam des Heeren zij ge-
benediid ! ob.

Ik meende dat het leven begon, en het was te:n
einde ; als eene frissche bioem, die nog ontluiken
moest. maaide de dood mij weg ; maar ‘s Heeren
wil geschiede. R =

cer, in uwe ouneindige Wijsheid, hebt Gij het
goed gevonden mij, in den bloei der jaren te ont-
trekken aan de liefde mijner goede ouders, broe-
ders en zusters. Heer, het offer valt zwaar... het
kruis drukt op de schouders mijner geliefden..doch
ik aanbid uw goddelijk Wilsbesluit, en ga ten
hemel op in de vaste overtuiging dat Gods beproe-
vingen altijd den mensch ten goede komen, en met
de zekere belofte den zegen mijner gebeden over
ons huis neer te zenden.

Beminde ouders, broeders en zusters, vaarwel !
Ik had gehoopt nog lang met u alle: te mogen le-
ven in liefde, in huwiselijk genot, en in het schoon
vooruitzicht eener eerlijke toekomst. Maar God
schikte het anders, Hoe zwaar het ook weze, toch
offer ik met onderwerping mijn jeugdig leven tot
eigene zaligheid en tot welzijn van ons huisgezin,
Zoekt gij allen troost bij Onzen Lieven Heer: in
deze zware beproeving kan Hij alleen u troosten
en bijstaan. Ziet, te midden uwer tranen, op naar
uw gekruisten Zaligmaker, en ge zult leeren dat
in het kruis heil en zaligheid wordea gevonden, en
dat eens de dag der verrijzenis en van heteeuwig
wéerzien aanbreken zal, Vergeet mij niet in uwe
gebeden, en gij vooral eerwaarde kozijn, gedenk
mij aan het altaar des Heeren.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7} en 7 qaudr. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel




