GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

-I-
Bid vogr de ziel
van Mijnheer

PETRUS GYSELINCK

weduwnaar van Mevrouw

ROZALIE DE SPRINGER

gtboren te Everbeke. den 24 Juni 1850. en god-
vruchtig overleden te Opbrakel. den 9 September 1934,
vocrzien van de H. H.Sakramenten der stervenden.

Onze dagen snellen veorbij gelijk de schaduw en
als gras verdorren wif. Heer. ik heb den last van
den ouderdom gekend. maar ik heb met gelatenheid
alles verdragen om uwen wil.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeu-
wige rust beter dan een aanhoudende kwijning.

Mijn stem. o Heer. heb ik tot U verheven, en Gij
hebt mij van uit uw heilipgdom verhoord. Bij U vind
ik bescherming en verbeerliking en Gij beurt mij het
hoofd op.

Duurbaar Kind en Kleinkinderen. troost u met de
hoop op het eeuwly leven: ik ben gelukkig bij den
Heer. Bemint en steunt clkander en blijven wij met
elkander vereenigd door liefde en gebed.

Barmbartige Jezus. geef hem de eeuwige rust.

74 en 7q.

Akten van Geloof. Hoop en Liefde. 7j.en 7 q.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.



