O bittere dood, hoe scheidt gij ons van elkander!

Bid voor de Ziel van
Mijnheer

LOUIS MARROYEN
echigencal van Mevroaw
BERTHA VANDERLINDEN
eboren te Nederbrakel,
den 18 Juni 1890 en aldaar overleden,
den 2 November 1918,
versterkt doorde HH. Sacramenten der Stervenden
i

Mijne dagen zijn vergaan als rook:ik ben gemaaid
en wegscmkl als het gras in het bloeien mijner
jaren. Droefheid en angst zijn op mij gevallen,
maar op U heb ik gehoopt, o Heer: ik heb
gezegd : Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe han-
den, geef mijne ziel den vrede.

Waakt want gij weet niet op welke uur uw Heer
zal komen. Houdt u dus allen gereed want de Zoon
des menschen zal komen op de uur dat gij er niet

aan denkt. Mat. XXIV. 12
Maria is de opene deur des Hemels voor dezen
die hun betrouwen in Haar stellen H. Bern.

Vaarwel,teerbeminde Echigencote,dank,duizend-
maal dank voor uwe troosfvolle zorgen. Vaartwel,
duurbare Kinderen, te vroeg, helaas aan miine
liefde ontnomen! 't Was voor U dat ik den Heer
gevraagd had mijne dazen te verlangen. Weest
altoos de steun en de troost van uwe lieve Moe-
der. Vaartwel, Blo#dverwanten en Vrenden,vergeet
mij niet in uwe gebeden en tot wederziens in den
Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toeviucht.

300 d. afl.
Mijn Jezus, bermhertigheid ! 100 d. afl.
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