GELOOFD ZIJ JESUS.CHRISTUS. Amen.
BID VOOR x DE ZIEL

van Mevrouw

Mathildle BRAEKELEERE

weduwe van Mijnheer
HYPOLIET VAN DEN DOOREN

geboren te Elst den 5 Januari 1855 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel den 22 September 1933.

Voorzien der H. H.Sacramenten der stervenden.

Zij was eene wijze en godvruchtige vrouw en tevens
eene teedere en voorbeeldige moeder. Haar kinderen
zagen in haar eene nauwkeurig onderhoudster van de
wet van God en van de H. Kerk: gelijk de apostel
mocht zij tot hare kinderen zeggen : weest mijne navol-
gers gelijk ik de navolgster ben van Jesus Kristus. Ge-
Jukkig de moeder die door haar goede voorbeeldenvan
hare kinderen vurige christenen gemaakt heeft, groot
zal haar loon in den Hemel wezen ook de dood zag zij
met kalmte naderen en een voorbeeldige onderwerping
aan den wil des Heeren bezielde haar. Uitgeput van ja-
ren en ouderdom mocht zij zich in alle waarheid de
woorden van den H. Paulus toepassen ! ik heb den goe-
den strijd gestreden, mijne loopbaan geeindigd, het ge-
loof bewaard ; voorts verwacht ik dekroon der gerech-
tigheid, welke de Heer, de rechtvaardige Rechter mij
te dien dage geven zal.

Mijne lieve Kinderen, gij waart mijne vreugde en
mijne kroon ; staat vast in den Heer. Nu zijt gij in
droefheid, maar wij zullen malkander wederzien en dan
zal ons harte zich verheugen. Intusschen vergeet mijne
zuchten niet, denkt aan de zorg die ik voor u gehad heb,
bemint elkander, wijkt afvan het kwaad, hebt God
altijd in uwe gedachten en weest mij wel indachtig in
uwe gebeden en Heilige Communién.

- Zoet Hart van Jesus wees mijne toevlucht.
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Rust in Vrede.
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