H. Jozef, die den onuitsprekelijken troost hebt

gesmackt te mogen uwen laatsten levenszucht

slaken in de armen van Uwen Goddelijken Zocn,

bid voor ons, opdat wii ook in vrede met God

en gesteund door zijne genademiddelen onze
ziel in zijne handen mogen overgeven.
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