Vergeet dellessen uwer moeder niet;

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw!
7

VICTORINE GABRIELS

echtgenoote van Mijnheer

' FRANCIES HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel dem 7 Mei 1859 en aldaar

godvrtichtig in den Heer ontslapen den 13/Qctober 1930
Gezalfd met de H, olie der zieken

Lid van de 3de orde van den H, Franciscus van Assisi¢

“t genootschap der H, .Barbara. den wekelijkschen

kruisweg en van andere godvruchtige genootschappen

Van hare jeugd af, heeft zij gewandeld op de wegen
des' Heeren, zijne geboden in acht genomen, en van
ganscher harte, Hem zoeken te behagen, Zij is in vre-
de iniden Heer ontslapen. De dood onttrok haar aan
de liefde van haren echtgenoot en van hare kinderen ;
doch zij was bereid : en vreesde niet van rekenschap
te geven van harern deugdzamen levenswandel,

Mijne duurbare kinderen, gij weet hoe ik bij u ge-
leefd heb. Violgt mijn voorbeeld na, Zockt uw beha-
gen in.den Wil des Heeren, Eert uwen vader al de
dagen zijns levens, Bemint malkander met innige liefde,
Zijt altoos! verkleefde kinderen der H' kerk. Vergeet
uwe moeder niet in uwe gebeden En gij mijne zusters
3de ordelingen spreekt voor mij ten beste bij onzen H-
Vader Franciscus,

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag, afi,

H' hart van Jezus ik heb betrouwen in U 300 d, a.

Diuk, Wed, O, Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel




