JEZUS. MARIA ]JOZEF

t
Bid voor de Ziel
van Mejuffer

MARIA-MATHILDE SCHOCKAERT

geboren te Michelbeke, den 13 Juni 1879 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 Maart 1947.
Versterkt door de H, H Sacramenten.

Zi was lid van de Congregatie van O.L. Vrouw,

i

Haar leven heeft zif doorgebracht in christeliik
geloof, in oprechte licfde tor God en in ware deugd-
zaomheid. Geduld. zachtmoedigheld en onschuld
waren haar kostelijkste sieraad, het gebed haar troost
en hare vreugde. Als goede en trouwe congrega-
niste. was zi) cen vurige dicnares van O. L. Vrouw,
Zij ontsliep in den Heer met cen volmaakte onder-
werping aan den goddeliiken Wil en met cen kin-
derlijfk vertrouwen op Maria Daarom hebben wij
de vaste hoop dat. de hemelsche Koningin haar
reeds als baar kind in de gelukkige eeuwige woon-
plaats heeft opgenomen.

Beminde Zuster. Broeder en Schoonbroeder, ik
dank u hartelok voor uw goede en kommervolle
zorgen. Blijft mii gedenken In uwe gebeden. Gij ook,
Beminde Medezusiers van de Congregatie, biat veer
mii. Ik zal u allen indachtig ziin bij den Heer.

H. Hart van Jezus, onotferm U onzer

(500 d: afl)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

1300 d. afl.)

Uitg, Lucien De Vieeschouwer Michelbeke.




