"Mijn lijden is ten cinde, de beloning wacht mij,,
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.,,

.'.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER
MARIA-GHISLENE
VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Elst op 2 december 1887 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Ronse, op
I februari 1970, voorzien van de Troostmiddelen
der H. Kerk en de Pauselijke Zegen
“in articulo mortis,,.

"Goede Moeder Maria, Moeder van God, mo-
gen wij U, zo bidden wij, uw kind en dienares,
Marna, nu aanbevelen aan uw Moederlijke voor-
spraak, bij uw goddelijke Zoon IJezus,,.

Met deze woorden begeleiden, nu, onze dank-
bare gevoelens, in gebed en offer, deze in-
goede vrouw, nu God haar geroepen heeft, om
dit tijdelijke broze leven, te wisselen met het
Eeuwige Leven.

De Psalmist beschreef eens, het ideale beeld
van de Vrouw, met alle deugden en hoedanig-
heden, die haar sieren. Steeds zal dit beeld
ons voor ogen staan, wanneer wij tot dank-
baarheid verplicht, terug denken aan haar, wier
afsterven wij bewenen en  betreuren. Steeds
worden wij tot gebed gedwongen, opdat de
Heer in vergiffenis en barmhartige beloning op
haar moge toepassen, de genadige verdiensten
van een dergelijk voorbeeldig leven.

In heilige, eerbiedige verering, voor God, de
H. Kerk en haar bedienaars de Priesters, haar
medegelovigen heeft zij ten bate van_dit alles,
van haar ouders, broer, zuster, familicleden en
talloze onbekenden, kwistig haar leven, haar
talenten, haar bezit, haar grenzeloze hulpbereid-




