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De vrede der ziel in het uur der dood is dik-
wijls het begin der belooning van den rechtveer-
dige. H. Greg.
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Met eene volkomene onderwerping aan Gods
wil heeft hij de pijnen zijner langdurige ziekte
onderstaan, en eindelijk uitgeput van krachten, is
hij io volle rust en vrede gestorven. ap.

Ontlerm U mijner, ontferm U nujner, ten minste
mijoe vrienden! Want de hand des Hecien heeft
mij geraakt. Ps xix 21

Mijne duurbare echigenoote en kinderen, en gij
vooral mijn zoon die steeds op’t slagveld strijdt en
wicn 1k sinds lang nlet miochte zien, ik ben aan
uwe nogen, maar niet aan uwe liefde ontrokken, ik
behoud het geheugen van uwe standvaslige ver-
kleefdieid, troost U, onze schelding zal nlet
lanpdurig wezen, in den hiemel zien wij ma Kkander
weder. @

Zo«t Hart van Jezus, maak dat ik U altiid meer
en meer beminne, — Gebenedljd zij Je Onbeviekte
Ontvangenis der Allerheiligsie Maagd Muria.— H.
Jozef, maak dat wij een zuiver Teven leiden: dat
ons leven ouder uwe bescherming altijd in vellig-
heid weze. 900 d. afl. voor de overledenen,
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