O gelukkige stond, wanneer Jesus ons roept van
de tranen tot de blijdschap des Hemels. Nav.IIL 8.

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ReEmM! VAN NIEUWENHOVE

zoon van
AUGUST en CAROLINE DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel,
den 11 Juni 1830, en overleden te Segelsem
den 6 April 1921.
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

—————

Hij was een man zonder geveinsdheid, recht in zij-
nen handel, geregeld in zijne zeden. Zijn goede in-
borst verwekte hem de genegenheid van zijne mede-
menschen. De onschuld van zija leven, de eenvoud
van zijn gedrag en de zuiverheid zijns harten hebben
hem eene schitterende kroon verworven. Voor zulke
kristenen is sterven de overgang tot een beter leven,
tot het eewwig geluk des Hemels.

Beminde Zusters en Bloedverwanten, het uur van
scheiden is gekomen en dan nog op het onvoorziens;
zoo behaagde het den Gever van het leven; onder-
werpt U met mij aan zijne H. Voorzienigheid. Weest
bedankt voor uwe genegenheid en lietde en vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! 100 dag. afl.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. 7q. afl.
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Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys & V.D.Candelaere.




