Geloofd zij Jezus-Christus | Amen. (/00 d. afl)

F

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Elodie VAN WYMEERSCIH

echtgenoote van Mijnheer

Pierre-Joseph VAN DE VYVER

geboren te Elst, den 20 Februart 1888 en aldaar
overleden den 11 Juli 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

———— e -

Niets is duurzaam op de wereld en alle geluk

verdwijnt wanneer wij denken het te genieten.
H. Ave.

Haar levenstrijd is ten einde, God heceft het
afgesneden als een weversdraad. G

Hij heeft haar weggerukt, in het begin harer
dagen. _ Js. XXXVIIL

Mijn God! mijn God! waarom ontlrekt gij haar
zoo vroegtijdig aan de liefde van haren ecfitgenoot, -
kind, ouders, broeders en zusters, aan de vriend-
schap van allen?.. Wij buigen het hoofd, wij aan-
bidden en roepen dat uwe wil geschiede, o Heer, en
niet de onze. H. Euxov.

Vaartwel lieve Echtgenoot, Kind,Ouders,Broeders
en Zusters, nu hebt g1 veel verdriet, maar 1k zal u
wederzien, en uw hert zal zich verblijden en
niemand zal uwe blijdschap ontnemen.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dag. afl.)

R. L P.

" Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacoust,




