Hebt medelijden met mij, gij ten minste die mijne
vrienden zijt. Job. XIX
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijinheer

OMER VANCANEGEM

echtgenoot van Mevrouw

ELVIRE FRANCOIS

geboren te Everbeke den 21 Januari 1898 en
godvruchtig overleden te Zarlardinge

; den 19 October 1940,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zijne dood is een onherstelbaar verlies voor de
Zijnen, maar dat de Wil des Heeren geschiede en
zijn Naam gezegend zij.

Hij heeft zijne ziekte met groote verduldigheid
en onderwerping verdragen ; geen enkel spijtig
woord is zijnen mond ontsnapt; dit mag immers
van hem getuigd worden dat hij getrouw was in 't
volbrengen der geboden en door vurige gebeden
zich tot de komst van den Oppersten Rechter heeft
voorbereid ; God schonk hem daarom de kostbare
genade te begrijpen « dat de kwellingen voor ons
voordeelen en weldaden worden, wanneer wij ze

met volle overgeving aan Gods Wil aanvaarden.
H. Vincentius.

Beminde echtgenoote, gij hebt mij hartelijk be-
mind en, op mijn ziekbed, mii liefderijk verzorgd ;
hebt dank. Mijne welbeminde kinderen, vaartwel ;
blijft God vreezen en op Hem vertrouwen ; bemint
elkander, weest de steun en troost van uwe moeder
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
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