De rechtvaardige sterft. doch gerust: want zooals zijn
dood het ecinde is van het tegenwoordigleven, zoo is zij
het begin van een beter leven. H. Bern.
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Volgens Christus’ leer droeg hij witnemende zorg voor
zijn huisgezin : hij waakte er gzdurig op en gaf het in alles
het goede voorbezeld. Ook hebben zijn kinderen den lof
van den vader verkondigd door hun voorhzeldig gedrag.

Boek der Spreuken, 31

Zalig is de mensch die zijn kwellingen verduldig ver-
draagt; want, na beproefd geweest te zijn, zal hij de kroon
des levens ontvangen, die God bereid heeft voor dezen die
Hem beminnen. Jac,

Beminde echtgenoote, geliefde kinderen en kicinkinderen
beste broeders en zusters, gij zijt getuigen geweest van
mijn lietde, van mijn verduldigheid en van mijn lijden ;
dat uw hart altijd de herinnering aan mijn levenswijze
beware ' bewandelt den weg der gerechtigheid ; bemint en
troost elkander ; blijft vereenigd met hart en geest, ver-
wijdert u van de wegen des verderfs en alle goed zal
. geworden,

Tim, - Spreuken - Tob,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

7 joen 7 4.




