Geloofd zij Jezus-Christns. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

LAURINA VANLIERDE

echtgenoote van Mijnheer

Petrus LION

geboren te Deftinge. den 8 December 1878 en er
godvruchtig overleden den 3 Maart 1946,

Voorzien van de H, Sacramenten,
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De duurbare afgestorvene was een wrome christene .
een getrouwe echtgenoote en zorgvuldige moeder. Dag
en nacht was zij met haar kinderen bekommerd. Hare
hangdurige ziekte heeft zij met groote verduldigheid ver-
iraqgen,

(yebied o Heer, dat de Engelen hare ziel opnemen
en dragen naar het hemelsch wvaderland, opdat zij die in
U gelootd en op Ul gehoopt heeft daar de eeuwige vreug-
den zou mogen genieten’

Mis der overledene,

Beminde echtgenoot en duurbare kinderen. Het uur
van scheiden hier op aard is aangebroken. Het is Gods wil
wij moeten ons onderwerpen. Weent echter niet om mij,
Voor dezen die den Heer liethebben is sterven slechts
overgaan naar een beter leven. In den hemel zal ik n
voort beminnen en vooru ten beste spreken. tot wij el-
kander daar voor eeuwig zullen terug vinden,

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
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