Alles is geschied gelijk den Heer mijn God be-
liefde, dat zijn Naam zij gebenedijd.

GODVRUCHTIGE 1‘ GEDACHTENIS

van Mejuifer

ANGELE VANLIERDE

dochter van

Theofiel en Malhilde MATTHYS,

geborente Everbeke St Jozef den 12 Juli 1803

en aldaar overleden den 12 November 1918,
Versterkt door de HH. Sakramenten.

Beminde Ouders, Broeders, Zusters, Bloedver-
wanten en kennissen.
Vroegtijdig ben ik door de mishandelingen
der Duitsche barbaren uit uwe oogen weggerakt.
Met 't wapen op het hart heb ik my krachtda -
dig verdedigd. Ik heb op den Heer mijnen God
gedacht maar hij heeft mij niet aanhoord.
Prachtig is de plaats die God ons voorbeboudt
voor deze die in 't gevaar zich zelven opoffert oni
anderen te sparen
Onze 'scheiding is hartverscheurend, maar
troost u dierbare Moeder, lieve Vader, beminde
Broeders Zusters Bloedverwanten en Keniissen .
Gedenkt dat ik eene schoone plaats geniet in 't
midden van Gods Epgelen van waar ik God zal
smeeken opdat hij U op deze aarde zou zegenen en
vrijwaren van alle rampen en tegenspoed. Eens
zullen wij elkander in den schoo1en Hemel weder
zien waar wij voor altijd het eeuwig geluk zullen
genieten.
Wat ik u vraag is mij te willen indachtig te zijn
in uwe gebeden.
Heer Jesus, verleen haar de eeuwige rust,
7 jaren en 7 quadr,
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