Gelukkig zij, die hemelwaarts genood,
in Vaders handen leven na de dood.

(G. Gezelle)
+

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Idalie, Francisca ADRIAENS
echtgenote van de Heer Robert LAMPE,

geboren te St.-Maria-Horebeke op 20 decem-
ber 1923, en zacht in de Heer ontslapen te
Oudenaarde op 4 november 1980, gesterkt door
de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
en van K.V.L.V.

Idalie was een blijmoedige en opgewekte
vrouw, die ondanks de beproeving van de
laatste maanden, haar levensmoed tot het
einde toe wist te bewaren, waardoor een-
ieder die haar thuis of in het ziekenhuis be-
zocht, getroffen werd. Eerbiedig zien wij op
naar haar, die onder ons geleefd heeft als
de sterke vrouw uit de H. Schrift, dienst-
vaardig en liefdevol jegens allen die haar
gekend en ontmoet hebben. Haar grootste
bekommernis betrof voorzeker haar man, die
het voortaan bij het zware landbouwwerk zon-
der haar hulp en toedoen zal moeten stellen.
Haar hart verwijlde ook voortdurend bij haar
kinderen, die thans het labeur en slameur
van vader zullen moeten helpen verlichten,
en bij haar lieve kleinkinderen, die haar het
leven blij en jong maakten. Haar beeld zal
ook vele mensen in en ver buiten de paro-
chie bijblijven, die bij hun kontakt met haar
voor werk of karwei, steeds een bevredigend
en bemoedigend antwoord kregen. Ook blik-
ken wij allen met bewondering op naar haar

kranig gedragen levenseinde dat al te vroeg-
tijdig gekomen is.

Dierbare echtgenoot, dank u voor alles
wat wij samen in wel en wee hebben op-
gebouwd in ons gezin en ons bedrijf. Uw
liefde was het grootst in de meest pijnlijke
ogenblikken die gij te verwerken had bij
mijn opname zonder wederkomst in het zie-
kenhuis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bidt
samen met vader voor uw moeder en groot-
moeder opdat de goede God mij loon naar
verdienste schenke. Houdt mijn voorbeeld in
uw leven voor ogen en versterkt vader in
di? momenten dat de eenzaamheid hem zwaar
valt.

Geliefde broeders en zusters, familie, ken-
nissen en medezusters van K.V.L.V., buigt
het hoofd voor een gebed bij mijn onherroe-
pelijk afscheid en hebt vertrouwen in het
geloof dat de Heer, die ik liefhad, mijn
kortstondige leven zal voltooien in het hier-
namaals.

Geachte dokters en verpleegsters, pries-
ters van het hospitaal en van de parochie,
uw zorgen en bijstand zal ik de Heer dank-
baar aanbevelen.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
15 november 1980 om 8 uur in de kapel van
het klooster te Mater.

De families ADRIAENS, LAMPE,
SCHIETECATTE, NEYT,
danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




