In stilte zoals zij leefde verliet ons

zonder klacht, mijn lieve echtgenote,

onze goede moeder, schoon- en grootmoeder.
Al haar zorg en bekommernis

betrof al diegenen die haar omringden,

steeds was zij met de zorgen der

anderen begaan.

DANKBAAR GEDENKEN WIJ
Jeanne ADRIAENSSENS

lid van de Parochiale Vrouwengilde
Echtgenote van Joachim DE LOGHT

geboren te Wijnegem, op 12 januari 1913 en
kortstondig overleden te St.Antonius-Zoersel
in de St.-Jozefkliniek, op 10 maart 1982.
Gesterkt door de H. Sacramenten.

Heer God en Vader,

wij danken U voor de innige liefde

van deze dierbare vrouw Jeanne Adriaenssens
voor haar echtgenoot,

voor haar kinderen en schoonkinderen

en voor haar kleinkinderen

Agnes, Helga, Johan en Monica,

Patrick en Pascal,

Ann en Bart, en Dominique

Wij danken U voor haar vriendschap en
bekommernis voor haar familieleden en
zovelen om haar heen.

Wil haar nu uw volle goedheid openbaren
en haar onvergankelijk leven schenken.

Laat ons bidden :

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Heer God en Vader,
Wil uw troost en kracht schenken

aan haar echtgenoot en geliefden

die zo bedroefd zijn om dit plotse afscheid.
Geef dat zij in hun hart blijft leven

zoals zij nu voor altijd leeft bij U.

Laat ons bidden :
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Heer, wil onze geliefde overledene,

samen met allen die ons voorgingen naar U,
deelachtig maken aan de verrijzenis van
Jezus,

maar Die Gij hebt opgewekt uit de dood

tot eeuwig leven.

Laat ons bidden :
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Heer Jezus Christus,

in onze nood

roepen wij tot U.

Onze kracht is te klein

en onze schouders zijn te zwak
voor het kruis

dat we moeten dragen.

Laat ons niet alleen.

Geef dat wij niet bezwijken
onder deze last.

Sterk ons met de kracht

van uw Geest,

richt ons weer op

en doe ons herieven.

Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet.

De familie dankt U voor uw gebeden en
voor uw blijken van medevoelen.
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