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Vrome gedachtenis van de Heer

Hyppoliet AELGOET

géboren te Berchem-VI. op 17 juli 1886 en er
godvruchtig overleden op 22 januari 1970,
gesterkt door de sakramenten der zieken,

Hij was erevoorzitter van de kerkfabriek
van Berchem, erelid van de H. Hartbond.

Oud-Gemeenteraadslid.

Hyppoliet was een overtuigd kristen, een goed
mens met een klare geest tot in zijn laatste levens-
adem; iemand die zijn zaken kende en zijn plicht
nauwgezet volbracht in al wat hij deed.

Hij was zeker een diep godsdienstig mens die
kon bidden in de echte schone zin van het woord.
Maar ook met de daad was hij een echte kristen.
Jaren lang was hij voorzitter van de kerkeraad
waarin hij niet iemand was die “knikte’” maar wer-
kelijk het belang van de kerk behartigde.

Bij de harmonie “De Dageraad” was hij een
begaafd muzikant, altijd stipt op post, en die met
kennisvan de kunst en artistieke feeling zijn instru—
ment bespeelde. Alleen omwille van zijn hoge
ouderdom gaf hij ongaarne deze bezigheden op.

Geliefde broers en zusters, hebt dank voor uw
genegenheid. Samen waren we gelukkig en had-
den we een schone oude dag. Dierbare familiele-
den, vooral gij, mijn zuster in het klooster, gedenkt
mij in uw vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Eerwaarde Zuster Marie-Zog,
in de wereld Mejuffrouw Zoé AELGOET,

Heer Jules AELGOET,
Mejuffrouw Bertha AELGOET,

Heer en Mevrouw Henri AELGOET-DUJARDIN,
kinderen en kleinkinderen,

Mejuffrouw Madeleine AELGOET,
De families AELGOET - VANDE PUTTE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

druk arijs, berchem




