De Heer van leven en dood !
Komt, laat ons Hem aanbidden.
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LIEFDEVOL AANDENKEN
AAN HET LEVEN VAN MEVROUW

Maria AELTERMAN

echtgenote van de Heer
André De Roo

Geboren te Oosterzele op 17.11.1915

en er godvruchtig overleden

op 7 december 1977,

gesterkt door het H. Ziekensacrament.

«Stel uzelf altijd op de laatste plaats en
de eerste zal u gegeven worden. De ne-
derigsten op aarde zijn het hoogst ver-
heven in de hemel.» (Nav.10) Wat een
sprekende toepassing vinden deze eeu-
wenoude woorden op het eenvoudige
leven van deze vrome vrouw.

Voor haar gezin was zij de goede moe-
der, voor de buren de welgekomen hulp.
Waar men haar een dienst vroeg was zij
bereid. Nooit vermoedde zij enig kwaad
van iemand. Zelfs zwaar ziek, totaal zelf-

vergeten droeg zij haar lijden op tot le-
niging van de nood van anderen.

Het druk bezoek aan haar ziekbed was
een vorm van dankbaarheid van zovelen
die zij geholpen heeft.

Gelaten en vroom, gesterkt door haar

rotsvast geloof in O.L.Vrouw van Bijstand
heeft zij zich rustig voorbereid op haar
ontmoeting met de Heer.
Heer God, deze moeder was een teken
in deze tijd van eenvoudig en schoon
geloof. Zij gaf ons een les in nederigheid
en dienstbaarheid. Haar geluk bij U is
voor ons een zekerheid. Laat haar nu
reeds delen in Uw Kerstvreugde.

Goede echtgenoot, kinderen en fami-
lie, bedankt voor de vele zorgen tijdens
mijn ziekte. Beleef mijn voorbeeld van
dienstbaarheid en waardering voor me-
kaar.

Moeder Maria, mijn geliefde patrones,
zegen de velen die mij genegen waren.

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families

AELTERMAN, DE ROO, BROECKAERT en DE SMET
danken U voor Uw medeleven in onze rouw.
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