Geloofd zij Jezus Christus.

Amen.

Zalig aandenken aan

Maria Georgia Aelterman
weduwe van

Richard VAN HERREWEGHE

geboren te Qosterzele

op 22 augustus 1914 en zacht
overleden te Wetteren

in het Emmanuel Ziekenhuis
op 8 december 1990.
Voorzien van de

H.H. Sacramenten der Kerk.




De families Aelterman, Van Herreweghe,
Broeckaert, De Bruycker en Sergeant,

danken U voor uw aanwezigheid
steun en gebed.

Begr. Van Alboom A. Massemen 693625
Drukk. Bultinck Typo-Offset Kwatrecht

Op Moeder passen de woorden van
Jezus : Tk prijs U, Vader, dat Gij deze
dingen van het geloof kenbaar hebt
gemaakt aan eenvoudigen van hart en
geest...”

Moeder is eenvoudig en recht, eenvoudig
en sterk door het leven gegaan. Wat te
doen was, werd gedaan en graag en goed
gedaan voor het gezin en de vrede met
mekaar en de mensen.

Geen misbaar, geen drukdoenerij, wel
het stille geluk en vertrouwen, dat het
zo goed is, want God had een stem in
haar leven. Zijn wet en gebod waren
stille lichten op haar wegen.

Beste kinderen met Uw gezinnen, ik heb
mijn werk volbracht, de goede stille
strijd gestreden met Vader voor U, ik
heb het geloof in de Heer God bewaard
en er naar geleefd. Nu groet ik U in
die vrede tot voorlopig afscheid, want
God brengt ons allen eenmaal weer
samen in Zijn Liefde.

Ik dank U om uw wederliefde om wat
Vader en ik voor U mochten betekenen.
God zegene U nu en al Uw geliefden.
Beste familieleden, buren en vrienden :
vaart allen wel.

Heilige Maria, Moeder van God, bid
voor ons nu en altijd, Amen.




