Wil biddend gedenken

EERWAARDE HEER
ACHIEL AELVOET

geboren te Ronse op 14 april 1900
en aldaar overleden op 6 oktober 1979.

Tot priester gewijd te Gent 18-12-1926
Subregent Sint Antoniuscollege, Ronse 15- 9 -1926
Coadjutor te Steenhuize-Wijnhuize 27-9-1927

Coadjutor te De Pinte 29-12-1927
Onderpastoor te Nukerke 12-10-1928
Onderpastoor te Welle 6-6-1933
Onderpastoor te Eine 5-7-1938
Pastoor te Maarke - Kerkem Sint Elooi 20- 5 -1949
Pastoor te Outer 6-4-1959
Pastoor emeritus 9-10-1970

PASTOOR ACHIEL AELVOET heeft bijna geheel
zijn priesterleven gewijd aan het apostoiaat in de
parochies. Zijn vroomheid was getekend door een
bizondere verering voor Maria. Priester Poppe heeft
hij van nabij gekend en hij is onder de diepe indruk
van diens gebedsleven gebleven. Zwak van gezond-
heid is hij met rust gegaan en zo trad hij de stilte
binnen. Hij voelde zich solidair met de gepensio-
neerden. Die laatste periode van zijn leven zag hij
als de gunstige tijd om zich geheel vrij te maken
voor de uiteindelijke ontmoeting met God, als een
tocht door de woestijn naar het beloofde land. Met
Simeon in de tempel bidden wij dankbaar samen
met pastoor Aelvoet: «Laat nu, Heer, uw dienaar
in vrede sterven, nu heb ik met eigen ogen de Ver-
losser gezien.» (Luk. 2, 29)

O Maria, Gij die weet

dat mijn hart U is besteed,

wilt Gij mijn arme ziele gedenken,
'k zal U een Ave Maria schenken.

In naam van de overledene ongetwijfeld weze innig
dank gezegd aan Mevrouw Odile Verpoest om haar
grote toewijding en ook aan alle vrienden om de
vreugde die zij hem brachten.

De Families AELVOET, HAELTERS,
VANDERCOILDEN en REYNAERT,

danken oprecht om uw gebed en uw medeleven,




