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DANKBAAR BIDDEN WIJ VOOR
MEVROUW

Marguerite AELVOET

echtgenote van
de Heer Robert CORDIER
Lid van verschillende
godvruchtige genootschappen

geboren te Etikhove op 4 juli 1916 en godvruchtig
overleden te Gent op 13 januari 1977, gesterkt
door de Heilige Sakramenten der zieken.

MOEDER,

Gij zijt het hart van ons gezin en nu gij zijt
gegaan doorheen de nevel van de dood blijft
gij onzichtbaar in ons midden, een lege plaats
en toch dicht bij ons. Wij denken dankbaar aan
uw stille werk, uw bezorgdheid, uw geduld.

Moeder zijn is geven en liefde zijn met zorg-
zame handen en zwijgzame woorden, slapeloze
uren denkend aan de haren.

Wij zagen u lijden, Moeder, jarenlang moeheid
kranig dragend tot gij helder en rustig de toe-
komst hebt aanvaard. Toch was uw laatste ge-
dachte niet voor uzelf maar voor de uwen. Zo
zijt gij nu eenmaal. Moeder, dank u!

Uw man, uw kinderen allemaal, en al wie u
genegen zijn, wij bidden :

Heer, Gij hebt ons moeder gegeven als een
teken van uw liefde voor ons. Wij danken U
om haar en vragen: Toon steeds opnieuw uw
barmhartigheid en neem haar op in uw kring van
licht en geluk, Gij die ons uw trouw hebt ge-
toond in Jezus, de verrezen Heer.

Gedenk haar in uwe gebeden.

UW DEELNEMING IN HET VERLIES

VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR

WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,

EN UW GEBED WAS EEN KOST-

BARE HULP VOOR ONZE WEL-

BEMINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.
Haar ECHTGENOOT

HAAR KINDEREN EN KLEINKINDEREN,

De families

AELVOET, CORNIL,
CORDIER en VELGHE.
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