Het is geschied zoals het de Heer heeft be-
haagd, God's Heilige naam zij gezegend.
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Bid voor de ziel van
MEVROUW

Emilia Maria AERTS

echtgenote van de Heer
Petrus BEECKMAN

geboren te Liedekerke de 24 augustus 1928 en
godvruchtig overleden te Gent op 19 juni 1964

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Het leven kan soms hard zijn : twee jonge mensen,
door trouwe echtelijke liefde gesterkt, werken samen
onverpoosd en taai om een toekomst op te bouwen die
zij heerlijk dromen. Hun werk draagt zijn vruchten.

Plots breekt die toekomstdroom af. Ongenadig velt
de ziekte de jonge echtgenote neer. Geen welenschap,
geen zorgen hebben kunnen helpen; de dood heeft zijn
taak volbracht.

En weer staal de mens voor het grote raadsel waar-
om moest dat gebeuren ? De niet-gelovige vindt hier
geen antwoord op en gaal onder in verbiltering ; de
gelovige alleen weet dat God, die de allerbeste Vader
is, alles regelt om ons hoogste welzijn.

Liefste echtgenoot en kinderen, beter dan wie ook
begrijp ik, ww schriynend lijden : wij deden het zo
goed met clkaar. De mensen zeggen : « het is wreed »,
pogen te troosten, maar. . 't leven gaat verder, en gij

staat alleen. Neen, niet alleen : weet dat ik, colmaakt
gelukkig reeds, u hier volg en in blijvende liefde voor
w en onze kinderen zal zorgen. Blijf mij ww liefde
geven door uw gebed.

Duurbare ouders, broeder, schoonmoeder, schoon-
broeders en schoonzusters dank om al uw liefdevolle
zorgen.

Beste familieleden en al mijn vrienden gedenk mij
in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef ! (300 d. afl.).

Voor de blijlken van kristene deel-
neming beluigd bij het afsterven van
haar die ons zo dierbaar was danken
U innig,

De familiéen AERTS,
BEECKMAN,
DE BRAEKELEER
en PRALT.
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