Als je ouder wordt

en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,

maar ze niet meer herkent,

als je toch blijft strijden

om bij ons te leven,

dan hopen wij

dat je nu de rust is gegeven.

T

In de vrede van Gods eeuwige liefde
werdopgenomen

DE HEER

Jozef AERTS

Echtgenoot van mevrouw Adrienne HERTOGHS.
Geboren te Antwerpen op 28 september 1922
en overleden te Temse op 16 oktober 1996.
Gesterkt door het Ziekensacrament.

De families AERTS, HERTOGHS, VERTENTEN,
MICHIELSEN en GYSEN danken voor uw meele-
ven en gebed.

Jozef zal in onze gedachten blijven als een merkwaardig
en boeiend man. Heel zijn leven was ingevuld door de
wetenschap, het knutselen en de automechaniek. Den-
ken we hierbij aan de garage in de Gasthuisstraat, zijn
leven als auto-instructeur bij de RVA...

Zelfs bij een bezoekje kon je hem aantreffen in zijn
werkplaats waar hij iets aan ‘t herstellen was met de
grootste zorgvuldigheid. Alles werd steeds met de mees-
ter precisie gemaakt en voorbereid.

Hij was een ingoede mens, steeds klaar voor iedereen.

Hij heeft hard gewerkt en kon pas tijdens de laatste
periode van zijn leven genieten van zijn samenzijn in
wederzijdse verstandhouding met zijn echtgenote.

Peter Jos,

bedankt voor de fijne tijd die we met jou mochten delen,
bedankt voor de grappen waarbij je ons steeds weer de
levenswijsheid wou meegeven. Op ‘teinde van je dagen,
leefde je in je eigen wereldje. Maar je voelde je goed en
af en toe konden we een glimlach zien rond je mond. Dit
maakte ons blij.

Nu je ons verlaat, zullen de herinneringen niet vervagen.
Je zal altijd bij ons blijven, zeker wanneer we terugden-
ken aan je woorden ‘lastig jonk’ of wanneer je sprak over
Jje fjeu’, Adrienne waar je gelukkig mee was.

Bedankt voor je levenslessen !
Danken wij God en bidden wij dat Jozef nu, van Hem, de

eeuwige vrede mag ontvangen samen metal onze gelief-
den die ons reeds zijn voorgegaan.




