Eenvoudig en stil is zij door het leven gegaan.
Op elk ogenblik was zij bereid voor de Heer.

GEDENK IN UW GEBEDEN MEVROUW
Ludovica Josephina AERTS

Echtgenote van de Heer
Franciscus Augustus LAURIJSSEN

geboren te St.-Job-in-"t-Goor op 27 november 1892,
aldaar overleden op 5 april 1963.

BEDIEND VAN DE SACRAMENTEN DER ZIEKEN
EN DE PAUSELIJKE ZEGEN
IN HET UUR VAN DE DOOD

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden
hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben
op een vaste hoop, die ernaar gestreefd hebben
om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

O God, de moeder die wij zo beminden hebt
Gij tot U geroepen. Zij die ons leven gelukkig
maakte is heengegaan. Heer, niet onze, maar
Uw H. Wil geschiede!

Hetaandenken aan een zo deugdzame Moeder
zal immer diep in ons hart geprent blijven.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen en
schoonkinderen, gij waart mijn trots en mijn
vreugde. lk dank U om al het goede voor mij
gedaan. Bidt dagelijks voor mijn zielerust en
bemint elkander.

Beminde kleinkinderen en familieleden, be-
waart mijn aandenken in uw hart en vergeet
mij niet in uw gebeden.

Uw gebed tot lafenis der ziel van onze dierbare over-

ledene en uwwe deelneming in onze droefheid hebben

ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte.
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