Onze droefheid wordt tot vreugde
want wij zijn zeker van Uw Liefde.
(CcLz i

Indankbare herinnering
bidden wij voor

De Heer

Marcel ALLEGAERT

echtgenoot van Mevrouw Helena DECOENE
geboren te Heule op 28 juli 1912

en godvruchtig in de Heer ontslapen

te Bissegem op 6 december 1988,

gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Lid van de Ziekenzorg.

Lidvande K.W.B.

Helena DECOENE,

Etienne en Yvette BONTE-ALLEGAERT,

Antoon en Christiane VERSPAILLE-ALLEGAERT,
André en Marie-Hélene BONTE-ALLEGAERT,
Leopold en Cecile BONTE-ALLEGAERT,

Eric ALLEGAERT,

Gilbert en Roos ALLEGAERT-DEMEESTERE,
Luc en Claudine ALLEGAERT-CATTEEUW,

hun kinderen en kleinkinderen,

De families ALLEGAERT-SYX,
DECOENE-VANDEN BUSSCHE

danken U voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

Vader,

watu

voor ons kon doen,
hebtu gedaan.

Wat wij
voor u konden doen,
hebben wij gaarne gedaan.

Moeder, en gans de familie
hebben u

eensgezind bijgestaan,
wanneer u,

door ziekte overmand,
zachtjes in de dood

bent heengegaan.

Mocht Godu
voor eeuwig
Zijn Vrede schenken.

Ond. Rigole Bissegem Druk Herman, Gullegem




