«God is de herder die waakt over mij,
die mij geleidt naar de groenende weiden».

+
In gebed en dankbaarheid gedenken wij

DE HEER

MICHEL ALLEGAERT

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE BLEECKERE

Lid van het Broederschap van O.L.V. van Halle
Lid van de Kunstvereniging «die Cierlycke»

geboren te Oudenaarde op 19 juni 1920
en godvruchtig overleden te Gent op 16 mei 1983,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Onverwacht is hij van ons heengegaan. Zijn af-
scheid maakt ons hart bedroefd. Hijzelf vooral, maar
ook wij hadden zijn herstel verwacht na deze beproe-
ving en pijn.

Onze menselijke onmacht in de dood doet ons bui-
gen, maar in ons geloof kunnen wij opzien naar God
die eeuwig leven en geluk biedt aan allen die op Hem
vertrouwen.

Maar doorheen onze droefheid vervult ook
dankbaarheid ons hart om alles wat Michel voor ons
betekende, voor alles waarin hij een schoon mens
was.

In zijn beroep was hij vertrouwd met de dood, en
leefde innig mee in de troosteloze momenten van
dood en afscheidnemen.

Hij hield van onze Vlaamse Ardennen met al haar
pracht. Hij erkende in de natuur Gods scheppende
kracht. Met eigen scheppende kunde wist hij de
natuur tot nieuw leven te roepen in zijn schilderwer-
ken.

Hij hield van zijn stad als kind van een echte Oude-
naardse familie en was ieders vriend.

Maar het meest hield hij van zijn gezin, en de gene-
genheid van zijn kinderen en kleinkinderen waren
hem een vreugde.

Moge de Heer dit rijkgevulde leven bestendigen,
moge Hij hem opnemen in de eeuwige vreugde en
moge hij in ons gebed altijd met ons verbonden blij-
ven.

Dierbare echtgenote, ik dank U om uw trouwe
liefde en alle zorgen. Mijn afscheid komt vroeg, en
voor U vooral hard, maar laten wij dankbaar blijven
om de gaven die wij uit Gods handen mochten ont-
vangen.

Liefste kinderen, kleinkinderen en familie, uw gene-
genheid en vriendschap waren voor mij een sterke
steun. Blijf mij in uw gebed gedenken.

Onze Lieve Vrouw van Halle, op U stellen wij ons
vertrouwen, bid voor ons.

De namis zal worden opgedragen op 19 juni om 11 u.

Mw Anna DE BLEECKERE, zijn echtgenote;

Hr en Mw Luc ALLEGAERT-CHRISTIAENS

en kinderen,
Hr en Mw Marc ALLEGAERT-VAN OVERMEEREN

en kinderen,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families ALLEGAERT-VERBRUGGEN en

DE BLEECKERE-DELCOIGNE,

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.




