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Haastig, keer voor keer
Voor alles, en voor allen
Die mij zo dierbaar waren
Zo kom ik ook bij U,

mijn God, mijn Heer.

'k Zit mijm’rend in het avondschemer
Voorzichtig gaat de lentezon nu onder
En plots voel ik de pijn

't Afscheid zonder woord nabij moet zijn.

't Leven is mij lang geschonken

vol kracht en overvioed

met gaven, liefd’en samenzijn met mensen.
'k zeg dank, het was mij goed.

"k Heb veel gekregen en ook met pijn verloren
die dierbaar waren heb ik uitgeleid

’k werd stil in machteloze woede
teruggeplooid, diep in geborgenheid.

"k Mocht mild en dankbaar leven

met vrouw en kind'ren innig saam
zoekend werken, lange tijd

rust ook vinden en grote dankbaarheid.

’k Heb opgebouwd een eigen rijk

van dier en hulploos leven uit een vogelei
met grote handen zachtjes kunnen zorgen
omdat wie sterk zijn ook vertederd worden.

De deur stond altijd open

voor kind en kleinkind’ren vooral

op afstand heb ik stil geluisterd

op vraag en zorg wat moed weer ingefluisterd.

Toen 't stil was na 't bezoek,

met moeder rond de middagtafel
biddend, elke dag, voor wel en wee
met ieders zorgen, wij gingen mee.

Diepverbonden kon ik leven

en tegen onrecht was er hard verzet
mijn gulle lach, mijn luide woord

't was stil verdriet dat werd gehoord.

'k Neem afscheid met een kruiske

zo menigmaal getekend op het hoofd
'God zegen en beware u’ gijallen

In eenvoud, God, heb ik in U geloofd.
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