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BIDDEN WE SAMEN
voor de zielerust van

DE HEER

VICTOR ALLERT

weduwnaar van Mevrouw
JULIETTE DESCHUYTENEER

geboren te Bever op 21 april 1907 en god-
vruchtig overleden te Lillois op 4 mei 1986.

Hij was voor ons

een levendige en vreugdevolle figuur.
Niettegenstaande zijn hoge leeftijd

wist hij nog met de jeugd mee te leven.
Zijn deur stond steeds voor iedereen open.
Urenlang kon hij

met vrienden over het mooie leven spreken.
Moeilijke situaties kon hij

met eigen philosofische opvatting oplossen.

We danken U,

vader, grootvadzar, oom en vriend,
voor dit mooie levensvoorbeeld,
dat u ons hebt gegeven.

Begraf. Langendries, SP.K. - druk a.w. galm.
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SOUVENEZ-VOUS
dans vos priéres de I'ame de

MONSIEUR

VICTOR ALLERT

époux de Dame
JULIETTE DESCHUYTENEER

né a Biévéne le 21 avril 1907 et pieusement
décédé a Lillois le 4 mai 1986.

Il était pour nous

une figure vivante et pleine de joie.

Malgré son grand age,

il vivait encore intensément la vie des jeunes.
Sa porte était toujours ouverte a tous.

En vrai philosophe qu’il était,

il dénouait les situations les plus difficiles

et ne retenait que la beauté de la vie, dont il
pouvait parler des heures durant avec ses amis.

Cher papa, parrain, oncle, ami,
nous te remercions

pour cette merveilleuse legon de vie
que tu nous as donnée.




était bon

Qu’il
de vivre ensemble !

Het was goed samen te zijn.

Monsieur et Madame Joseph ALLERT-GREFFE et enfants,
Madame Agnes ALLERT et enfants,

Les familles ALLERT, DESCHUYTENEER, ROSE, ROSIER
et PILLET,

- trés sensibles aux marques de sympathie que vous
leur avez témoignées vous remercient bien sincerement.

- danken U welgemeend voor uw blijken van mede-
voelen in hun rouw.
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