Dit afscheid valt ons verschrikkelijk zwaar.

We zullen je heel erg missen.

We hadden samen nog zoveel plannen en dromen
maar je werd ons te snel ontnomen.

1.

Dankbaar aandenken aan

de heer

Verner ANSSENS

echtgenoot van mevrouw
Lucienne VAN DE WATTIJNE

Vereremerkt met :
Het Oorlogskruis 1940 met Bronzen Leeuw
La Médaille de la Résistance
Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold I/
De Medaille van de Oorlogsvrijwilliger-Strijder “1940-1945"

Geboren te Opbrakel op 4 februari 1923 en onverwachts thuis in
familiekring overleden op 23 februari 2002, gesterkt door
het H. Sakrament van de Ziekenzalving.

Verner,

je was een fijne echtgenoot voor mij.

Ik kan amper geloven dat je er niet meer bent.

We hadden het zo goed samen en we deelden

alles wat het leven bracht.

Heel ons huis en alle herinneringen waar je zo fier op was,
spreken nog van jouw gezellige aanwezigheid.

Heel het verleden, alles wat is geweest;

je was zo fier te hebben bijgedragen aan de toekomst
van het land en zijn vrijheid.

Het deed je pijn dat zovelen vandaag,

het offer, van velen toen, niet begrijpen.

Je had vele vrienden in de buurt,

bij de vaderlandslievende verenigingen

en bijeenkomsten van oudstrijders.

Zo dikwijls droeg je de vlag met overtuiging.
Vandaag leggen wij ze heel voorzichtig over jou,
met een diepe eerbied.

Mocht je verbonden zijn met vele mensen die je zijn voorgegaan,
Wij spreken gelovig een gebed uit tot de levende God voor jou.
Mocht je in zijn toekomst worden opgenomen,

mochten wij ooit daar één zijn.

Rust in vrede, lieve man.

Zijn echtgenote en de andere familieleden danken U omdat U
aanwezig wou zijn in de uitvaart om voor Verner te bidden.
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Uitvaartverzorging Geert - Brakel




