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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Bruno ANTEUNIS

echtgenoot van Mevrouw Emma VAN VCOREN

geboren te Kaprijke op 12 maart 1883 en er
godvruchtig overleden op 18 maart 1971,
gesterkt door de sakramenten van de zieken.

In waakzaamheid, in goedheid, in trouw aan
God heeft hij zijn leven doorgebracht. Vele
jaren heeft hij gehad, lange tijd kunnen door-
brengen met zijn echtgenote en kinderen gernie-
ten van haar toewijding en van de genegenneid
van zijn kinderen. Maar binst die tijd heeft
hij ook zijn best gedaan voor O.L. Heer, door
zijn gebed, door het trouw onderhouden van
Gods wet, door de godsdienstige opvoeding die
hij aan zijn kinderen gegeven heeft.

Lang heeft hij kunnen werken en zorgen voor
allen die van hem hulp en raad verlangden.
Maar eens komt de tijd van heengaan naar het
hemels Vaderland, waar alles goed zal beloond
worden door de Heer. Met gerust geweten mocht
hij zijn ziel stellen in de handen van zijn
Schepper , met hoop op het eeuwig geluk mocht
hij dit leven verlaten; goedheid neeft hij in dit
leven getoond, goedheid vanwege de Heer mag
hij nu ook verwachten; zijn leven is voorbij
gegaan in trouw, het eeuwig geluk zal nu zijn
aandeel worden.

Dierbare echtgenote, mijn beste kinderen en
familie, mijn tijd van heengaan is gekomen.
We waren samen gelukkig met onze wederzijdse
genegenheid, 'k heb aan u allen vee! te danken
en ik ben blij geweest om uw toewijding en
uw goedheid; met woorden van dank ga ik heen
en mocht de Heer u bedanken door zijn mildste
zegen. We blijven verbonden door het gebed, we
hopen samen gelukkig te worden voor altijd bij
de Hemelse Vader. God zegen u allen en beware
u in zijn liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

Deze gedachtenis moge U blijvend herinneren
aan de Eucharistieviering welke wij samen ge-
houden hebben bij de uitvaart van iemand die
ons zeer dierbaar was.

Daarom onze hartelijke dank :

Mevrouw Bruno ANTEUNIS-VAN VOOREN,
kinderen, kleinkinderen en achterklieinkinderen,

De families ANTEUNIS, VAN VOOREN,
VERREMAN, SOMNEL en VERMUSSCHE.
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