Ten paradijze geleiden u de Engelen, dat bij uwe
aankomst de Martelaren u ontvangen en u opvee-
ren naar de heilige stad Jerusalem. Het koor der
Engelen ontvange u, en moget gij met Lazarus
eens de eeuwige rust vinden.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

CHARLES ANTHEUNIS

Echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN STRYTHEM,

geboren te St. Maria-Lierde, den 21 December 1873,
en er godvruchtig overleden, den 23 December 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Het leven van den eeazamen man was stichtend
en voorbeeldig. Het gaf getuigenis van kristelijk
geloof en vromen_godsdienstzin, van trouwheid in
% vervullen der plichten. Het was den braven man
een groote voldoening te mogen zeggen, dat hij
zijne kinderen opgevoed had in eer en deugd, en te
weten dat zij de woorden en voorbeelden van hun
vader niet vergeten.

Beproefd is hij geweest, maar in ziin geloof putte
hij troost en sterkte. Voor zijn familie was hij een
nooit volprezen schat ; verkleefde echtgenoot. teer-
geliefde vader, wijze vriend voor al zijne naastbe-
staanden.

In stichtende godsvrucht, in verduldige onder-
werping aan Gods heiligen wil, getroost door de
liefderijke zorgen zijner echtgenoote en kinderen,

mocht ziine schoone ziel tot Jezus gaan naar wien
hij zoo vurig verlangde.

_Miin duurbare echtgenoote en kinderen, het pijn-
lijk uur der scheiding is gekomen ; wilt niet weenen
gelijk dezen die geen hoop hebben ; wij zullen eens
vereenigd zijn in het verblijf van geluk en vrede.
Vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, zegen ons huisgezin.
300 dag. afl.

Uitg. Lafort. 8t® Maria-Lierde.

De familitn ANTHEUNIS, WYNS,

VAN STRYTHEM en GAUBLOMME

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




